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The Farm of Hope & Dreams
In juli hebben we bezoek gehad van 3 afgevaardigden van LTO die ons op gang
hebben geholpen met de boerderij. Tilleke Jonkhans en Hetty en Jeffrey
Whyte zijn een week lang erg druk geweest met het bezoeken van andere
boerderij projecten bij ons in de buurt. Het hele terrein is opgemeten en ze
hebben geweldig mooie plannen gemaakt over de inrichting van onze
boerderij. We zijn erg geholpen met de adviezen die we kregen, vooral omdat
alledrie al veel ervaring hadden met landbouw in tropische gebieden. Na dit
nuttige en waardevolle bezoek konden we langzaam gaan beginnen met The
Farm of Hope & Dreams.
Samen met onze 3 adviseurs hebben we besloten om legkippen, konijnen en
melkgeiten te gaan houden. Hier zijn we nu dus mee begonnen.
We hebben al heel veel bonen en mais geplant. Ook hebben we kleine
kruiden- en groentetuintjes gemaakt. We hebben de eerste bonen al gegeten
en hebben nu al gemak van onze grote farm. Vijf weken geleden hebben we
de eerste kuikens gekocht. Dit zijn koroilers, dat zijn kippen die goed zijn voor
het leggen van eieren en om daarna op te eten. We hadden 100 kuikens
gekocht, maar omdat we nog veel moesten leren zijn er helaas 19
doodgegaan (het hok bleek te warm te zijn). De overige kuikens groeien
gelukkig erg goed.
We hebben ook al 5 konijntjes, als een start. Die konden we hier in het dorp
goedkoop krijgen van iemand, dus het leek ons een goed begin.
De dierenverblijven zijn nog niet klaar, hier hopen we in januari mee te
beginnen. Waar de verblijven gebouwd moeten worden staan nu nog bonen,
dus die moeten we eerst oogsten. Als de huisvesting van de dieren klaar is,
kunnen we ook langzaam beginnen om de boerderij iets groter te maken. We
vinden het allemaal erg leuk om te doen, maar merken toch dat de ervaring
mist. Daarom willen we met alles klein beginnen, zodat we geen verlies gaan
www.homeofhopeanddreams.org maken. We hebben nu een man uit Noord Uganda aangenomen; Richard, die
ons helpt met de boerderij.




De kuikens

Kisa Benjamin

De kinderen

Met de kinderen gaat het erg goed. We hebben wat zieke kinderen gehad,
maar dit keer gelukkig niks ernstig. Het meeste was verkoudheidjes, diarree
en malaria.

Mary en Isabel hebben erg last van huiduitslag, maar daar krijgen ze nu een
maand lang elke dag medicijnen voor en we kunnen nu al zien dat het
opknapt.

Met Aaron gaat het ook weer een stuk beter. Hij heeft nu pompjes voor astma
en het werkt wonderbaarlijk goed. Hij hoest bijna niet meer en ook de
nachten kunnen we heerlijk doorslapen. Wel moet hij nog elke keer voor
controle naar de hematoloog, maar dit hoeft niet meer elke 2 weken.

In Juli kregen we een nieuwe baby van ongeveer 8 maanden oud. We hebben
hem Kisa Benjamin genoemd. Benjamin was achtergelaten in een bos en is ‘s
morgens vroeg gevonden door een vrouw die naar haar tuin ging. Toen hij
kwam zat hij onder de muggenbulten, maar hij zag er niet heel slecht uit. Ook
in het ziekenhuis kwam er niks ernstigs uit de bloedtesten. Benjamin is een
erg vrolijk en blij jongetje. Hij kan het uitschateren. We merken nu wel dat hij
niet zo hard groeit en dat ook zijn haar maar niet groeit. We hebben hem
begin deze maand meegenomen voor een aidstest in Mildmay, waar ze ook
baby’s kunnen testen. Op 29 november krijgen we de uitslag. We zijn er niet
heel bang voor, omdat hij wel gezond lijkt, maar we willen toch het zekere
voor het onzekere nemen, dus nog even afwachten.

In Oktober kregen we weer een nieuwe baby. Dit keer een meisje van
ongeveer 7 maanden. We hebben haar Mulungi Charlotte genoemd. Charlotte
zag er erg gezond uit en ook bij de medische check was er gelukkig niks te
vinden. De baby is gevonden op de veranda van een huis en niemand kon de
politie informatie geven waar de baby vandaan kwam. Charlotte is ook
meegeweest naar Mildmay om te testen, maar dat is meer een formaliteit.
Van haar zijn we vrij zeker dat ze gezond is. Charlotte is een rustige baby, ze
kan al kruipen en houdt van aandacht. Het is een erg mooi en lief meisje.

Onze sociaal werker voor ‘fieldwork’ is druk geweest de laatste maanden om
te proberen families op te sporen van alle kinderen die dit jaar gekomen zijn.
Hij doet dat samen met Julliette. De families van Samuel en Richard zijn
gevonden. De moeder van Richard moet elke keer voor de rechter komen en
dan moeten wij daar ook zijn met Richard. De familie van Samuel is gevonden,
maar die zijn absoluut niet klaar om hem terug te nemen. Nu het zo goed met
Samuel gaat willen we hem natuurlijk ook niet zomaar terugplaatsen, tenzij
we zeker weten dat hij in goede handen is en krijgt wat het beste voor hem is.
Voor de rest is het moeilijk om familieleden te vinden, in de meeste gevallen
willen ze niet gevonden worden. Toch moeten wij dit opsporen blijven doen,
want het ministerie verplicht ons om families op te sporen en kinderen terug
te plaatsen indien mogelijk.

We zitten in de laatste week voor onze kerstvakantie. Dit is een hele lange
vakantie, want de kinderen gaan dan pas begin februari weer naar school. De
kinderen van Star Nursery school (Andrew, Aaron en Angel) hebben al een
week vakantie. De kinderen van Divine Mercy hadden deze week examens,
maar hebben nu ook vakantie. Ik denk dat alle kinderen overgaan naar een
hogere klas, dit keer geen zittenblijvers hoop ik.



Andrew geslaagd voor de kleuterschool
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Andrew met auntie Julliette en zijn diploma

Afgelopen zondag hebben we een graduation party van Andrew gehad. Hij is
gepromoveerd van de kleuterschool naar de basisschool. Dit is altijd een hele
happening. Hij had er erg veel zin in. Om 7 uur in de ochtend stond hij al bij
mij aan de deur, want hij wilde zijn pak om aan te trekken. Om 1 uur gingen
we heen en was het net begonnen. Andrew voelde zich erg groot en stoer, het
was geweldig om te zien. En het allermooiste was dat hij in zijn mooie pak alle
liedjes met de microfoon mocht leiden. Andrew is altijd wel een performer en
artiest, maar het was geweldig om te zien dat hij de leider van zijn klas was.
Dat was echt even een ‘tranen in de ogen’ momentje voor Julliette en mij. We
weten natuurlijk van hoever hij gekomen is en hoe hij gegroeid is in de
afgelopen jaren. Het was een lange zit, maar om 7 uur werden eindelijk de
certificaten uitgedeeld en konden we gaan. Thuis moest Andrew natuurlijk zijn
mooie ingelijste certificaat vol trots aan iedereen laten zien met zijn mooie
trotse lach :-).

De kinderen krijgen nog steeds elke zaterdag en zondag voetbaltraining. In de
vakantie krijgen ze 4 ochtenden in de week training. Ze vinden het erg leuk en
worden steeds beter. Het is superleuk om af en toe even een potje voetbal te
doen met de kinderen. Andrew en Sarah zijn nu ook leden van de club
geworden. Elke zondag is er nu eerst een programma van dans en drama en
dat is echt iets voor Andrew en Sarah, dus ze mogen nu ook meedoen met de
activiteiten. Elke zaterdag komt onze schaakcoach Daniel ook om de kinderen
schaakles te geven. Sommige jongens (Jerom en Colin) zijn hiermee gestopt,
ze vinden het niet zo leuk meer. De meisjes, Chris en Ethan vinden het nog
steeds erg leuk en zijn heel fanatiek. We vinden het belangrijk om de kinderen
activiteiten aan te bieden, zodat ze ook uit kunnen vinden wat ze leuk vinden
en waar ze goed in zijn.

Solar

We hebben een geweldige solarinstallatie gekregen, gedoneerd door Our
Energy Foundation en Mijn Energiefabriek, Hardenberg. In het kinderhuis
hebben we nu altijd stroom. De verlichting, tv, computer in het kantoor en
koelkast werken nu altijd. We zijn nog bezig met een tweede systeem voor de
waterpomp en de wasmachine, maar dit lukt nog niet helemaal. Stroom is hier
erg duur, dus met het eerste systeem sparen we al veel geld uit. Als het
tweede systeem werkt hopen we helemaal heel veel geld uit te kunnen
sparen op het gebied van elektriciteit. We zitten tegenwoordig de helft van de
tijd zonder stroom, dus met deze solar zijn we echt ontzettend blij. Vooral dat
we ook ’s nachts verlichting in en om het huis hebben is erg prettig en geeft
een veiliger gevoel. We zijn Our Energy Foundation erg dankbaar en willen ze
ook via deze weg bedanken.

Onze (kruising) herdershond Pixie heeft op 8 november 9 puppy’s gekregen.
We wisten dat ze zwanger was en hadden een week ervoor al een soort
werpkist klaargemaakt. We hielden het goed in de gaten, maar waren toch erg
verrast toen er deze dag wel 9(!) pups in het hok lagen. Vooral de tweeling
was erg blij en ze gaan elke dag na school even controleren of het nog wel
goed gaat met de hondjes. Ze groeien goed en lijken allemaal gezond. We
hopen dat we ze kunnen verkopen als ze oud genoeg zijn.



Kerkdienst door uncle Samuel

Het weer

Eind oktober is de ‘el nino’ begonnen. Dit is een seizoen met hele hevige
tropische regenbuien met storm en onweer. Nou, we hebben het al volop
gemerkt. Gelukkig zitten wij hier veilig en kan ons niks gebeuren, maar er zijn
al mensen verdronken door de waterstromen in Kampala en andere
provincies. Wij konden 2 dagen geen kant op, omdat onze weg een grote
modderpoel was. We hebben daarom kleine stenen laten brengen en op ons
oprit gegooid, dus nu gaat het gelukkig daar aardig goed. Dit seizoen duurt
nog tot februari. Het regent bijna elke dag keihard en vooral in de nachten
onweert het enorm.

Nu zijn de campagnes voor de verkiezingen begonnen. De persoon die nu
burgemeester is dacht stemmen te winnen als hij aan de weg zou gaan
werken. Nu is dus de weg naast ons huis helemaal omgeploegd en een grote
modderbende. De hele buurt is best kwaad en ik denk dat dit ondoordachte
plan (een weg omploegen midden in een zwaar regenseizoen!) hem stemmen
gaat kosten in plaats van geven. Donderdag zat ik helemaal vast met de auto
toen ik de kinderen naar school moest brengen. De kinderen zijn uiteindelijk
lopend met de buurvrouw naar school gegaan en wij zijn 3 uur aan het
ploeteren geweest om het schoolbusje uit de modder te krijgen. Al het
personeel hielp mee en daarna zijn ze met hun modderkleren gelijk
doorgelopen naar het gemeentehuis om te staken bij de burgemeester. Haha,
het was een erg grappige situatie, maar de burgemeester kwam en heeft
beloofd er wat aan te doen. Dat hopen we dus maar, want hier gaat alles niet
zo snel. Nu ligt de weg al 4 dagen vol met modderhopen, dus we wachten af.

Guardianship (voogdij)

Op 5 november heb ik eindelijk, na een lange en moeilijke strijd, de officiéle
voogdij over Sarah, Aaron en Eric gekregen van de hoge rechter. Aaron was al
eerder goedgekeurd, maar de uitspraak was die dag van alle drie samen. Voor
Sarah en Eric moest ik nog veel adverteren op de radio en in kranten om hun
families te vinden. Dit heeft niks opgeleverd, dus had de rechter geen reden
meer om te weigeren. Ik heb erg geluk gehad dat de rechter ook uit onze
buurt komt en veel mensen kent die ik ook ken. Dat gaf hem wat vertrouwen
in mij en daardoor werd hij ook wat milder.

Tijdens de uitspraak zat ik achter mijn advocaat vol spanning te wachten op
de uitspraak en toen de rechter begon te praten: “This court orders Bregina
Pullen to be granted legal guardian of Namukasa Sarah”.... daar kwamen de
tranen.... “ Ssentongo Kisakye Aaron”...... nog meer tranen..... “and
Muwanguzi Eric”..... nou, toen was het helemaal gedaan met mij. Ik kon nog
net de rechter vertellen dat dit het beste cadeau was dat ik ooit in mijn leven
heb gekregen en dat ik hem zo dankbaar was. Toen gaf hij me een hand en
feliciteerde me en kon ik gaan.

Dat is dus een afgesloten hoofdstuk en een hele grote opluchting voor nu.

In 2017 moet ik nog een keer naar de rechtbank voor de adoptie van alle drie
de kinderen. Dit mag pas als ik ook 3 jaar met Eric heb gewoond, dus daarvoor
moeten we nog even geduld hebben.

Nu kunnen we ook de tickets gaan regelen om in februari/maart naar
Nederland te komen.




De tweeling met hun nieuwe kleren

Vanuit het bestuur

Kalender

Inmiddels hebben we de kalender voor 2016 weer in bestelling!

Dinand van Dijk heeft weer erg veel tijd in het ontwerp gestoken en daar zijn
we hem wederom heel erg dankbaar voor. Heeft u de kalender nog niet
besteld, maar wilt u wel graag een exemplaar?? Kosten: €8.50

Stuur even een mailtje naar: info@homeofhopeanddreams.org

Sponsoren en donaties

Graag willen we iedereen bedanken die de afgelopen periode, in welke vorm
dan ook, een bijdrage heeft geleverd aan ons kindercentrum! Super!

Dankzij sponsoring, donaties en acties kunnen wij doorgaan!

Groeten van,

Gini Pullen, kinderen en medewerkers van The Home of Hope & Dreams
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